
   

april 2021 Paaslelies
De “Franse lelie” (in het Frans: fleur de 
lis) is met haar driedelige vorm heel 
geschikt en dan ook vaak gebruikt 
om de binnenpuntjes in vierpassen 
wat op te fleuren (Fr.: fleurdeliser). 
Let er maar eens op. Ook in andere 
toepassingen zie je deze gestileerde lelievorm vaak; 
denk bijv. aan de gesp op de klassieke padvindersriem. 
In maart/april denk ik aan “Paaslelies”, oftewel narcissen, 
die met hun gele kleur ècht bij Pasen horen. Overigens 
is in de symbolische kunst de lelie toch vooral de bloem 
die bij (de lelieblanke) Maria hoort. Ik kom daar in haar 

meimaand nog wel op terug.  Wim Wattel   

Van de kerkenraad
Eind februari jl. heeft de landelijke PKN het advies om alleen nog maar online-kerkdien-
sten te houden ingetrokken en aangegeven dat fysiek bijeenkomen in kerkdiensten met 
maximaal 30 personen weer mogelijk werd. De redenen voor deze intrekking van het 
advies waren de toen van rijkswege aangekondigde versoepelingen van de Coronamaat-
regelen.
Natuurlijk willen we allemaal niets liever dan dat de kerken weer open mogen en wat zou 
het mooi zijn om juist met Paaszondag de diensten weer op te starten met een beperkt 
aantal Koorkerkers in onze mooie Koorkerk.
Toch hebben we besloten om voorlopig door te gaan met uitsluitend online-diensten. 
Waarom? 
Iedere zondag is er behalve de voorganger en de organist een klein groepje bij de dienst 
aanwezig voor het welkom en voor beeld en geluid. De ervaring in dat groepje is dat het 
in de praktijk lastig is om je aan de anderhalve meter te houden. Als je zit, gaat dat prima, 
maar zodra je gaat bewegen, wordt het moeilijker.  
Koorkerkers gaan naar de kerk voor de dienst, maar ook om elkaar te zien en te spreken. 
Elkaar spreken met mondkapje en op anderhalve meter is lastig, zeker voor de ouderen 
onder ons, die soms wat minder goed horen. Je bent de anderhalve meter zo vergeten.
De versoepelingen van de Coronamaatregelen, waar de PKN zich op baseert, hebben 
geen betrekking op samenkomsten. Als we met dertig mensen naar een dienst zouden 
gaan, plaatsen we ons in een uitzonderingspositie.
De derde golf lijkt er nu echt aan te komen. Het zou erg vervelend zijn als we terug moe-
ten komen op een versoepelingsbesluit.
Onze kerkdiensten zijn nu prima op zondagochtend of later in de week te bekijken. Kerk-
dienstgmist.nl houdt de cijfers bij en we kunnen met plezier vaststellen dat veel Koorker-
kers de diensten thuis meebeleven. Zie elders in deze Vierpas.
Laten we met elkaar nog even geduld hebben. Over een maand kan er vermoedelijk meer. 
Tenslotte dank aan:
- Het Bouwteam en de bezorgers voor hun lente-actie
- Trees Verwilligen voor de Paasgroet
- Riks Lobbezoo voor de Paaskaars
- Peter van Keulen voor zijn renovatie van koorkerk.nl
- De werkgroep Beeld & Geluid voor de uitstekende beeldverbinding op zondagochtend
Geweldig dat zo velen zich inzetten voor onze Koorkerkgemeenschap!
Hugo, Luuk, Marica, Ria en Simone

Paaskaars 2021
Op verzoek van de kerkenraad 
heeft Riks Lobbezoo-Klaassen dit 
jaar onze Paaskaars verzorgd. De 
volgende toelichting gaat daarbij: 
Dit jaar is op de kaars het logo van 
de Koorkerkgemeenschap in spie-

gelbeeld afge-
beeld. Daar zit 
de volgende 
gedachte ach-
ter. De ge-
kleurde vier-
pasjes staan 
op deze kaars 
symbool voor 
onze meer-
stemmige ge-
m e e n s c h a p, 
b e s t a a n d e 
uit verschil-
lende groepen 
w a a r b i n n e n 
de individu-

ele mens zichzelf al dan niet als 
vrijzinnig, remonstrant, humanist, 
katholiek, protestant, als zoeker 
of als weter inkleurt. In het heden 
van 2021 zijn we ons meer dan ooit 
bewust van de waarde die deze 
meerstemmige gemeenschap 
voor ons heeft. Willen wij de ander 
of de andere groep van aange-
zicht tot aangezicht kunnen ont-
moeten dan zullen wij eerst onze 
persoonlijke en groepsgerichte af-
weer - onszelf - onder ogen moe-
ten zien. Vandaar ook dat spie-
gelbeeld: spiegelen kan maken 
dat wij op een gegeven moment 
vanuit onze eigen gekleurdheid of 
onze groepstint zonder oordeel, 
open en kwetsbaar, zonder angst, 
vrij naar elkaar toe kunnen gaan 
en elkaar van hart tot hart en van 
ziel tot ziel kunnen ontmoeten in 
het licht van de hoopvolle bood-
schap van Pasen. 

Stift Kyllburg, Eifel, Duitsland



duidelijk zijn dat vergeven niet wil zeggen: 
vergeten. Vergeving verandert de manier 
waarop u er nu naar kijkt en geneest de 
herinnering aan het verleden. In de kerkdi-
enst van Witte Donderdag hoop ik er nog 
specifieker op in te gaan.
Neem de ruimte voor uzelf om met vragen 
en opmerkingen te komen na de kerk-
dienst.
U kunt mij bellen op tel. nr. 06-22517565 of 
mailen naar tomrijken@gmail.com 

In verbondenheid, 
Tom Rijken (predikant, mediator en coach)

Vergeving

Vergeven is niet vergeten
vergeven is geen moeten
vergeven kan niet worden opgelegd.

Vergeven is een geschenk
duur en kostbaar

Jij kunt het geschenk geven – 
aan wie erom vraagt
aan wie berouw toont
je kunt het geven 
op jouw tijd
jij kunt het niet geven ‘in naam van’
alleen jij kunt het.

Uit:  Verstilde Woorden, Marinus van den Berg 

Zondag 4 april 2021 (Pasen), 
ds. Wim Jansen
Thema: Tussen wonderen
Vanwege het vertrek van Ineke is mij 
gevraagd op Paaszondag de honneurs 
waar te nemen. Terwijl ik dit schrijf koester 
ik de lichte hoop dat er misschien weer 
wat mensen de dienst mogen bezoeken. 
Hoe het ook zij, ik ga mijn best doen er 
iets moois van te maken. Het thema is: 
Tussen wonderen. En dat is afkomstig uit 
een bekende uitspraak en tevens het graf-
schrift van de schrijver A. den Doolaard. Ik 
speel een dominee met emeritaat die na-
gaat wat hij nu eigenlijk nog met Pasen te 
zeggen heeft. Misschien ben ik het wel zelf. 
We lezen o.m. het wonderschone verhaal 
uit Johannes 20 over Maria in de tuin.  

Ds. Wim Jansen, Veere
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Bij de diensten

Donderdag 1 april 2021, (Witte 
Donderdag)  ds. Tom Rijken
Kerkdienst in teken van vergeving 
en verzoening
Op de Witte Donderdag had ik graag met u 
als Gemeente samen willen komen om een 
dienst te houden rond de gedachte van 
“Vergeven“. Maar helaas zal het nog steeds 
een kerkdienst zijn op afstand via de digi-
tale weg. Terwijl ik op Witte Donderdag in 
de Koorkerk sta om in deze stille week het 
avondmaal gestalte te geven, zit u thuis. 
Misschien komt u ertoe om toch ook een 
glaasje wijn met een stukje brood klaar te 
zetten, om de breking van brood en wijn 
op afstand mee te kunnen maken.
Want in het midden van uw Gemeente zal 
ik het brood breken en de wijnbeker vullen 
om symbolisch met ons allen te kunnen 
delen. Wij delen brood en wijn vanuit de 
overtuiging dat wij als Koorkerk gemeen-
schap voorbij aan onze verschillen van 
mening, voorbij aan de pijn vanuit het 
verleden toch Gemeente zijn, die samen 
op weg is naar vergeving en nieuw per-
spectief, het Paaslicht is dagende. De 
nieuwe kerkenraad is toegewijd met haar 
taken bezig. Zelf ben ik als mediator met 
leden uit uw Koorkerk in gesprek, die met 
elkaar gebotst hebben, maar die ook aan-
geven, ja wij zijn samen Gemeente en wij 
kijken samen naar onze gezamenlijke toe-
komst als Koorkerk. Daarnaast heb ik ook 
één op één gesprekken in de vorm van een 
interview. Ook deze gesprekken hebben 
een duidelijk helend karakter en spreekt 
de taal  van: ja, we hebben verschillende 
visies, maar we zijn wel samen Gemeente. 
Het proces van “vergeven” wordt voor mij 
hierin duidelijk. Als er iets duidelijk mag 
zijn, dan is het Jezus van Nazareth die ons 
op die donderdagavond voor zijn gevan-
genneming, ons een geweldig mooi ritueel 
van het breken van “brood en wijn” heeft 
aangereikt. Een ritueel waarbij de nadruk 
op de vergeving van mens tot mens cen-
traal mag staan. Vergeving is een uiting 
van kracht. Niet de weg van angst, boos-
heid, verdriet en schuld bepaalt mij, maar 
de weg van het nieuwe levensperspec-
tief. Vergeven is opnieuw een brug van 
verbinding naar elkaar bouwen. Als wij 
kunnen vergeven bevrijden wij ook onszelf 
van de last van wat is voorgevallen. Vergev-
ing is daarom niet alleen bevrijdend voor 
de ander, maar ook voor onszelf. Laat het 

Kerkdiensten 

1 april 2021
(Witte Donderdag)
Ds. Tom Rijken

4 april 2021 
(Pasen)
Ds. Wim Jansen

11 april 2021
Ds. Erik Jan Tillema

18 april 2021
Ds. Wim Jansen

25 april 2021
Ds. Kim Magnee

2 mei 2021
Ds. Chris Vonck

9 mei 2021
Ds. Gerrit Klein

16 mei 2021
Ds. Alke Liebich

23 mei 2021
(Pinksteren)
Ds. Monique van Zoest

30 mei 2021
Ds. Monique van Zoest
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Bij de diensten

Zondag 11 april 2021, ds. Erik Jan Tillema
Erik Jan Tillema (1983) is beleidssecretaris van de landelijke 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en pionier-voor-
ganger van de protestantse gemeente Zijpe/Zinvol Zijpe. 

Zondag 18 april 2021, 
ds. Wim Jansen
Thema: 
Niets gaat verloren
Ook dan hoop ik in uw mid-
den te zijn. Maar dat betreft 
een afspraak die vorig jaar 
al is gemaakt. Het thema 
is: Niets gaat verloren. En 
dat is afgeleid van een uit-
spraak van Karl Barth over 
‘het kleinste vliegje uit de 
tijd van Hannibal’. Ik betrek 
bij de overweging ook het 
boeddhistische ‘annica’, de 
eeuwige stroom van relaties, en de Afrikaanse gedachte van ‘ubuntu’, de mysterieuze ver-
bondenheid met levenden en doden en zelfs de nog niet geborenen. Ook dan zal de lezing 
uit Johannes 20 zijn, maar dan over Jezus die de Geest over de leerlingen ‘blaast’. 
Ds. Wim Jansen, Veere

Zondag 25 april 2021, ds. Kim Magnee
Beste Koorkerkers,
Op 25 april mag ik weer bij u voorgaan. Ik verheug me altijd erg 
op het bezoek aan Middelburg. Zoals het er nu naar uitziet zal 
dat helaas digitaal zijn. Maar ik hoop wel iets van de sfeer van 
de gemeente te proeven, al was het maar door met de dienst-
doende aanwezigen samen te zijn in de kerk en van daaruit een 
mooie viering te verzorgen voor u.
Voor wie mij niet kent: mijn naam is Kim Magnée-de Berg. Ik 
ben sinds 2000 predikant in Gouda, voor FederatieGouda, een 
samenwerkingsgemeente van remonstranten, doopsgezinden 
en vrijzinnige protestanten (zie ook: www.federatiegouda.nl ). 
Daarnaast werk ik als geestelijk verzorger in Den Haag. Beide 
doe ik met veel plezier.
Dat geldt ook voor de gastpreekbeurten overigens, eind april dus in Middelburg. Dan ben ik 
graag in uw midden, in ieder geval digitaal! Graag tot dan.

Kim Magnée-de Berg

foto: Filou van de Velde (11 jaar, kleindochter Wim Jansen)



Voorjaarsgroet
Het gebeurt, het wonder van het voorjaar. Nu knoppen groeien tot ze op barsten staan, 
dansen treurwilgen in een lichtgroene waas. In de Keukenhof hebben voorjaarsbloemen vi-
rusvrij alleenrecht op bloeien, als leden van de Koorkerkgemeenschap ontwikkelen wij thuis 
groeikracht.

Kortom, voorjaar is de tijd om te wandelen! Zeker als de temperaturen nog wat oplopen. Wil 
ook jij eens lopen met één ander uit de Koorkerk. Het kan, het mag. Wanneer we de groep 
wandelaars nog verder uitbreiden is de kans ook groter dat de één op hetzelfde moment 
kan wandelen als de ander. Tot nu toe hebben zich vijftien mensen aangemeld die graag een 
ommetje lopen. Zij maken onderling afspraken via Whatsapp, waarin een groep is aange-
maakt ‘Wandelen Koorkerk’. Het systeem is simpel. Wie zin heeft om te wandelen meldt dat 
in de groepsapp en wie op de uitnodiging wil ingaan reageert. Als er een ‘setje’ is spreken de 
twee wandelaars onderling plaats, tijd en route af. Ben je niet erg goed ter been of rolstoelaf-
hankelijk, dan kun je je ook opgeven. Een aantal van deze vijftien heeft aangegeven heel 
goed te zijn in rolstoelduwen en/of het lopen van een klein rondje. Het gaat niet primair om 
de afstand of het neerzetten van wandelprestaties; dat je elkaar veilig buiten ontmoet kan 
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Nog even …

Weten 
Dat er na de nacht
Een morgen komt

Geloven 
dat er uit 

het dorre hout 
iets nieuws 
kan bloeien

Vertrouwen 
dat er kiemen 

van vrede 
sluimeren 

in de aarde

Tot ze 
gewekt worden 

door het licht

(tekst: Greet Brokerhof-van der Waa)



al van grote betekenis zijn. Wil ook jij meedoen (al is het maar af en toe) meld je aan met 
naam en mobiel telefoonnummer (bel José of mail bouwteam@koorkerk.nl).
En als we buiten weer met meer mensen wat mogen, organiseren we als bouwteam beslist 
een voorjaars- of zomerwandeling voor de Koorkerkgemeenschap om dat te vieren.

Kerkdienst met koffie na
In het voorjaar van 2020 is na een voorzichtige start uiteindelijk door zo’n dertig mensen 
van de Koorkerkgemeenschap deelgenomen aan digitale ontmoetingen na afloop van 
de kerkdienst. In groepjes van zes tot acht personen spraken we elkaar na de kerkdienst, 
net zoals aan de koffietafel in de kerk. Over alledaagse dingen en over de inhoud van de 
dienst. In juli zijn de meeste groepen gestopt. Nu de beperkingen in onze bewegingsvrij-
heid weer groter zijn geworden en de diensten online worden aangeboden, is er wellicht 
weer meer behoefte aan digitale ontmoetingen. Moeilijk is het niet, zoomen, en lukt het 
niet direct, dan helpen we (telefonisch).
Wie mee wil doen heeft een laptop, tablet of mobiele telefoon nodig (met toegang tot 
internet, microfoon/speaker en camera). Nadat je hebt laten weten dat je mee wilt doen, 
ontvang je op zaterdag een emailbericht. Daarin zijn opgenomen: de link naar de zond-
agse kerkdienst, de liturgie (als bijlage) en een link naar een zoombijeenkomst. Je bezoekt 
eerst de dienst (digitaal) en na afloop klik je in het mailbericht op de link voor de zoom-
bijeenkomst. Je ziet en spreekt dan via de computer andere mensen uit de Koorkerkge-
meenschap. Een zoomsessie duurt maximaal 45 minuten.
Belangstelling om mee te doen? Meld je aan via bouwteam@koorkerk.nl (graag met naam 
en telefoonnummer). Het is handig om ook te laten weten of je al eerder aan een zoom-
sessie hebt meegedaan. Als je daar nog niet ervaren in bent, zullen we je een document 
sturen met een wat meer uitgebreide uitleg. 

Namens het bouwteam,
José Baars
0118-567747 / 06-51070297
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Taakgroep Diaconaat

Collectes april
* Op Paaszondag 4 april wordt de 40-dagen campagne van Kerk in Actie “Ik ben er voor jou” 
afgerond met de gebruikelijke collecte voor het werelddiaconaat. Die heeft dit jaar als doel 
“Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika”. 
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken 
en in gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van 
de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die 
jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze vol-
wassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder 
worden en kans maken op een beter leven.
Uw bijdrage is van harte welkom op NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. 
collecte jongeren Zuid Afrika 4/4 Koorkerk Middelburg.

* Dit jaar hebben we vooral collectes met bijzondere doelen ondersteund die voorgedragen 
werden in het collecterooster van Kerk in Actie. Nu is het weer tijd om aandacht te vragen 
voor onze algemene diaconale collectes. Die vormen ongeveer de helft van het aantal diaco-
nale collectes op het collecterooster dat Nieuwe Kerk, Ontmoetingskerk en Koorkerk jaarlijks 
met elkaar opstellen.
Uit de opbrengst van deze algemene diaconale collectes wordt jaarlijks een bedrag van 
€ 40.000 toegekend aan tal van vaak kleinschalige projecten. Op deze Giftenlijst 2021 zullen 
we in de volgende Vierpas ingaan. Naast die Giftenlijst wordt individuele hulpverlening of 
acute noodhulp bij rampen uit de opbrengst bekostigd.
In de diensten van 11, 18 en 25 april worden deze algemene diaconale collectes gehouden.
Uw bijdrage daarvoor kunt u op het rekeningnummer van de Wijkkas van de Koorkerk over-
maken. NL 52 INGB 0000 218595 VVHM Wijkkas Koorkerkgemeente, Serooskerke o.v.v. alge-
mene diaconie.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

En verder
* Op 13 en 20 maart hebben we als taakgroepen diaconie van de Nieuwe Kerk en Koorkerk 
weer inzamelingen voor de Voedselbank en Kledingbank Walcheren gehouden. 
Ondanks de coronabeperkingen en het druilerige weer ontvingen we op 13 maart flink veel 
kleding, schoenen e.d. voor de Kledingbank en ruim 8 kratten met producten voor de Voed-
selbank.
Ook daarvoor uw dank. De einduitkomst melden we in de volgende Vierpas.
* Separaat in deze Vierpas vindt u een oproep van het Schuldhulpmaatje project Walcheren 
voor nieuwe vrijwilligers, waarvoor we graag uw aandacht vragen.
* Het blijft zonder fysieke diensten wat behelpen om diaconale - en kerkelijke - collectes te 
houden.
We hopen dat u periodiek digitaal die collectes toch weet te ondersteunen.

Namens de Taakgroep Diaconaat,
Jan Janse, tel. 0018-851332/06-17334769. Email: janjansezeeland@gmail.com
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Het heeft even geduurd, maar de oproep in een eerdere Vierpas tot het toezenden van sug-
gesties, ideeën en verbeteringen met betrekking tot onze website bleek uiteindelijk niet 
aan dovemans oren gericht. Van diverse zijden kwamen reacties binnen. Sterker nog, één 
van onze altijd actieve kerkleden (nee, we noemen geen namen) kwam zelfs met een 11 
pagina’s tellend geheel uitgewerkt overzicht! Niet alleen met een minutieuze opsomming 
van onjuistheden, dode links, dubbele vermeldingen enzovoort, maar ook met een heldere 
uiteenzetting hoe het beter, korter en overzichtelijker zou kunnen. 

Aan de hand van alle goede raad is het merendeel van de websitepagina’s op dit moment 
al onderhanden genomen. Het resultaat is vooral een slanker geheel: minder tekst, minder 
doublures en minder links in de tekst. Daardoor wordt de bezoeker verleid om meer gebruik 
te maken van de menustructuur. 
Aan de taakgroepen is gevraagd hun pagina’s nog eens kritisch tegen het licht te houden en 
waar nodig te actualiseren. Van een aantal groepen is reeds een herziene tekst ontvangen 
en geplaatst, vanuit enkele andere groepen is aangegeven dat men nog wat extra tijd nodig 
heeft.

Alleen de pagina’s die gewijd zijn aan het kerkgebouw zelf en de fotopagina’s moeten nog 
op de schop, maar daarvoor heeft het eerder bedoelde altijd actieve kerklid letterlijk een 
pláátje van een voorstel aangereikt! Hopelijk kan dit nog worden uitgewerkt voordat deze 
Vierpas bij u op de mat valt of op uw beeldscherm verschijnt. En anders zal dit in de eerste 
helft van april haar beslag vinden.

Het moge zo zijn dat de huidige website technisch op haar einde loopt, maar met de nu 
doorgevoerde aanpassingen is ons digitale uithangbord in elk geval inhoudelijk weer hele-
maal bij de tijd.

Peter van Keulen, webmeester
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Inleveren kopij voor 
de Vierpas

Iedereen die betrokken is bij 
de Koorkerkgemeenschap 
kan informatieve, inspire-
rende en verbindende ar-
tikelen aanleveren voor De 
Vierpas. 

De Vierpas van de maand 
mei 2021 verschijnt op 25 
april 2021. 
Kopij dient uiterlijk 16 april 
2021 per mail te worden 
aangeleverd bij de redac-
teur, Adrie le Clercq. Zijn 
emailadres is:  adeleclercq@
zeelandnet.nl 

Eventueel bij het artikel 
te plaatsen fotomateriaal 
graag in een aparte mail of 
bijlage. 

Adrie le Clercq, 
redacteur Vierpas

Pastoraat

In deze tijd, nu geen vaste predikant aan de Koorkerk verbonden is, moeten de normale 
werkzaamheden gewoon doorgang vinden. Zo ook het pastoraat.
De taakgroep Pastoraat gaat op de enthousiaste persoonlijke wijze door met het bezoeken 
van gemeenteleden. Wilt u ook bezoek ontvangen dan kunt u bellen met de coördinatoren 
Marja Oostdijk tel. 06-48640747 of Els Koole tel. 0118-629476.
Bij overlijden en begrafenis kan een beroep gedaan worden op ds. Marga Haas en ds. Dinie 
Eerland. Voor stervensbegeleiding en crisisopvang is Ds. Joep de Valk beschikbaar. In die 
gevallen graag weer contact opnemen met genoemde coördinatoren.
Daarnaast hebben we Pastor Wim van Goch, emailadres vangoch@zeelandnet.nl , en Rev. 
Dirk van Leeuwen, emailadres dlw@skhl.nl , bereid gevonden om zich ook beschikbaar te 
stellen. Mocht u graag eens een persoonlijk gesprek met één van beiden hebben, dan zijn 
zij via hun emailadres rechtstreeks te bereiken.

Namens de kerkenraad, 
Marica van de Kraats 

In memoriam Johan Slinger

Johan Slinger is op 8 maart  2021 op 86 jarige leeftijd overleden. Johan was 
samen met Ineke jarenlang een vaste bezoeker in de Koorkerk.
Johan en Ineke zijn 45 jaar geleden getrouwd in de kerk in Domburg, waar 
Johan organist en cantor-organist was.
Samen hebben ze 2 kinderen gekregen; Johan had al 4 kinderen uit een eer-
der huwelijk.
Gezamenlijk hebben zijn 6 kinderen na de mooie afscheidsdienst, die geheel 
in het teken van de muziek stond, Johan naar zijn laatste rustplaats gedragen.
Muziek is een rode draad geweest in Johan zijn leven. Vele koren heeft hij 
gedirigeerd en als orgelspeler kende hij vele psalmen uit zijn hoofd, die hij dan 
ook graag uit volle borst zong, samen met Ineke en zijn kinderen.
In zijn vrije tijd werd hij orgelbouwer en na zijn pensioen ging hij ook kalligra-
feren. Een veelzijdige man.
Een zware tijd brak aan toen Johan 8 jaar geleden ziek werd. Ineke bleef naar 
de kerk komen. Voor Johan werd dat steeds moeilijker.
3 jaar geleden is Johan opgenomen in Buitenrust, omdat de zorg thuis te 
zwaar werd. Ineke heeft Johan trouw iedere middag bezocht.
Ze zal Johan erg missen, zo ook zijn kinderen en kleinkinderen. We wensen 
hen allen veel sterke toe in het dragen van het verlies.

Marja Oostdijk
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Boekenmarkt@koorkerk.nl

In het februarinummer van de Vierpas schreven wij over onze “verlanglijst” met Lundia-
kastonderdelen voor de boekenkasten die wij achter in de kerk willen plaatsen. Die lijst 
is (helaas!) nog steeds actueel en staat op de boekenmarktpagina van koorkerk.nl. Als u 
en/of uw familieleden, vrienden, bekenden, collega’s, buren, clubgenoten, relaties iets 
van die Lundialijst hebben en aan de Koorkerk zouden willen schenken: u weet ons te 
vinden!

Datzelfde geldt voor boeken in nette, goed verkoopbare staat. Zodra we de boeken-
kasten (zo goed als) compleet hebben, willen we weer beginnen met de inname van 
boeken. Dus wilt u uw boekenkast eens duchtig onder handen nemen of kent u anderen 
die dat willen doen? Denk dan alvast aan ons! Als richtlijn kunt u aanhouden: zou ik dit 
boek zelf zo nog willen kopen? 
De ervaring leert dat schoolboeken, studieboeken, encyclopedieën, bibliotheekboeken, 
woordenboeken, atlassen, Readers Digest (Het Beste), kapotte boeken en tijdschriften 
zéér slecht in de markt liggen, om welke reden we daar niet naar op zoek zijn. Maar voor 
de rest …

Wilt u bericht ontvangen wanneer de inname van boeken van start gaat of heeft u 
Lundia-delen voor ons, meld dit dan via boekenmarkt@koorkerk.nl of bel 0118-769062. 
Bij voorbaat veel dank!

Namens het boekenmarktteam,
Peter van Keulen

 
Bestuurd vanuit de Middelburgse kerken

Schuldhulpmaatje zoekt nieuwe maatjes! 

SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met een afdeling op Walcheren.
Een organisatie met vrijwilligers die graag mensen met geldzorgen willen helpen. Een 
vroege en snelle hulpvraag is de beste stap naar de oplossing. Ook op Walcheren zijn 
vele honderden gezinnen die onze hulp nodig hebben.
Een maatje gaat pas aan de slag na een driedaagse ‘SchuldHulpMaatjetraining’. Je maakt 
deel uit van een plaatselijk maatjesteam en je krijgt begeleiding van de plaatselijke 
coördinator.
 www.schuldhulpmaatje.nl. 
Meld je aan voor een kennismakingsgesprek .

Coördinator: Harry Anders, 06-44884927 of via de mail coordinatorwalcheren@gmail.com .
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Kerk-TV: de kijkcijfers

‘En… hoeveel mensen kijken er nou thuis naar onze diensten, via Kerkdienstgemist?’ 
Regelmatig wordt mij die vraag gesteld. Een hele vanzelfsprekende vraag. Natuurlijk. 
Maar, ik kan er niets aan doen…, het geeft mij elke keer weer een wat onaangenaam 
gevoel. ‘Kijkcijfers’ doet mij teveel denken aan commerciële televisie, aan winst ma-
ken, aan meer-meer-meer. Woorden die ik juist niet aan onze Koorkerkgemeenschap 
verbind. 
Maar ja, mijn liefde voor cijfers en getallen maakt mij toch wel nieuwsgierig. En - last 
but not least -  als je fysiek in de kerk zit, zie je toch ook met hoeveel mensen je samen 
bent?
Goed, de kijkcijfers dus.

We nemen hier in beschouwing de eerste vier zondagen die we met Kerkdienstgemist 
hebben gewerkt.
• Allereerst de rechtstreekse uitzendingen. Zondagmorgen om tien uur. Er zijn dan  
 ongeveer 45 verbindingen. Het aantal daadwerkelijke kijkers is hoger, omdat er
  dikwijls door meerdere personen tegelijk wordt gekeken. Stel dat er per verbinding 
 gemiddeld 1,5 mensen kijken, dan komen we uit op zo’n 65 ‘live’-kijkers.
 Opvallend is dat deze aantallen voor alle vier de zondagen ongeveer gelijk zijn. 
 Misschien wel de ‘harde kern van wekelijkse volgers’? 
 Onderstaand plaatje toont het aantal verbindingen van de dienst van zondag 
 28 februari:

• Het aantal keren dat de dienst later wordt bekeken, is ongeveer 25 keer. 
 Ook hier weer: er zijn meer kijkers dan verbindingen. 
 We zien dat er een piek(je) is op de zondagmiddag/-avond. Maar ook op alle andere 
 dagen van de week wordt er gekeken. 
 Opvallend is dat de spreiding qua aantal kijkers over de vier weken hier vrij groot is:  
 in de ene week zijn er aanzienlijk meer ‘terugkijkers’ dan in de andere week. 
 O ja, al deze cijfers betreffen verbindingen die langere tijd hebben geduurd: meer  
 dan tien minuten. Het totaal aantal keren dat er verbinding is gemaakt (en soms is  
 dat maar heel kort), komt in alle weken tot ver boven de honderd.
 Is dit veel? Is dit weinig? Is dit belangrijk? Is dit onbelangrijk? 
 Dat laat ik graag aan uzelf over…

Gert Kooiman
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Remonstrantse geluiden RGMZ  
Zeer recent meldden drie kandidaten zich aan voor ons nieuw RGMZ-bestuur. Hierop heeft 
in de schriftelijke raadpleging (eerste fase van de buitengewone combi-ALV) ruim 2/3 van 
de rgmz-ers gereageerd. Unaniem positief. Hartelijk welkom, Esther Meulblok (secretaris, 
Heinkenszand), Jan van Doeselaar (Terneuzen) en Joep de Valk (Domburg). Formele afron-
ding en bestuursoverdracht volgt in het Zoom-deel van de ALV op 2 april a.s.  Nu alvast voor 
alsdan: goede vaart voor allen, met fris verbindende wind in bolle, veelkleurige zeilen!   
 
De enkelingen die meer uitgebreid op het concept jaarverslag reageerden, waarvoor dank, 
krijgen een reactie van ons aftredend a.i. bestuur. 
 
Op 11 maart jl vergaderden de voorzitters van de remonstrantse gemeenten in Zuid-West 
Nederland over het recent vastgestelde nieuwe landelijk beleid 2020-2030 van de Remon-
strantse Broederschap (RB). In dit breed gedragen beleidsstuk is besloten dat er naar regio-
nale samenwerking tussen gemeenten gewerkt gaat worden. Bij kleine gemeenten, zeker 
wanneer sprake is van samenwerkingsgemeenten, is het belangrijk dat het Remonstrants 
geluid en de zorg voor leden en vrienden behouden blijf. Uitwisseling en eventuele onder-
steuning door een grotere gemeente kan een verrijking van het potentieel bieden. Ook een 
regionaal (Z-W Ned.) eenmalig project over - bijv. – een ‘religieus-seculier grensoverschrij-
dend’ actueel item past hierin. Te denken valt aan een breed minisymposium over verbin-
dende waarden in turbulente tijden van polarisatie. Zie ook de Bezinningsbrief van de RB 
over ‘het vergeten Wij’, Ad Rem, maart 2021.
 
Zaterdag 13 maart j.l. was er een bijzondere landelijke online Beraadsdag over “Mijn held 
en ik”, ingeleid door Trouw-columnist Stevo Akkerman. Deze sloot mooi aan bij de al even 
inspirerende gelijknamige bundel onder redactie van Bert Dicou en Koen Holtzapffel (‘auto-
grafisch bijbellezen’), Skandalon, 2020. In deze rij past ook de missie en moed van ‘een van 
de meest progressieve denkers van Georgië’, bisschop mevrouw Rusudan Gotsridge van de 
(overwegend behoudende) Evangelische Baptistenkerk in Georgië. Met gevaar voor eigen 
leven stelt zij het geweld van de conservatieve Orthodoxe kerk tegen LHBT-ers aan de kaak. 
En getuigt dat ook verschillen in seksuele identiteit een geschenk van god zijn. (interview 
Ad Rem, juli 2020).  
Ziehier hoe seculiere universele Rechten van de Mens en Evangelie, ruimzinnig verstaan, 
hand in hand gaan. Uiteraard blijft staan: vrijheid van mening èn het eminent belang van 
dialoog.
 
Op drie donderdagmiddagen vanaf 15 april a.s.:  on-line Doopsgezind/Remonstrants beraad 
en discussie over (de grenzen van) vrijheid en verdraagzaamheid. Wie zich hierbij de ultieme 
hamvraag stelt wanneer/hoe een inclusieve, tolerante rechtstatelijke democratie uit leven-
sbehoud moet ingrijpen: zie het vlot leesbaar proefschrift ‘Weerbare democratie ‘ van Bas-
tiaan Rijpkema (Nw. A’dam 2015, Prinsjes boekenprijs 2016).  
 
Het bestuur, 
Maarten ‘t Hooft
Esther Meulblok 
Kees Eckhardt



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
Scriba:   Luuk
scriba@koorkerk.nl
RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel.: 0113-562531
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989 
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 06-48640747
 jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52 INGB 0000 218595 t.n.v 
VVHM wijkkas Koorkerkge-
meenschap , Serooskerke W
VVHM:  NL81 INGB 0000 148233  
t.n.v VVHM 
RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
Wie heb ik het meeste lief, wat doe ik het liefste, wat eet ik het liefste, waar ga ik het 
liefste op vakantie? Allemaal vragen die in deze coronatijd in een ander daglicht zijn 
komen te staan. Niets is meer vanzelfsprekend en alles heeft een andere kleur en 
betekenis gekregen. 

Al jaren achter elkaar gaan we naar ons favoriete va-
kantieland: Griekenland! Elk jaar weer naar een ander 
eiland. We genieten daar van de prachtige natuur, het 
heerlijke weer en ook daar: van de zee en het strand! 
Even weg van de dagelijkse beslommeringen. We ont-
dekken het eiland graag met de voet of met de brom-
mer. En natuurlijk ga ik op een eigen brommertje en 
niet bij Gert achterop. Dat levert soms wel wat hilariteit 
op bij de verhuurders; zij gaan er bij voorbaat vanuit 
dat de vrouw bij de man achterop gaat. Maar ik niet 
dus! Met een helm op het hoofd sjezen we door het 
Griekse landschap. Het is maar goed dat we daar geen bekenden tegenkomen. Maar 
met een heel klein fotootje durf ik het wel aan om u een indruk te geven hoe grappig 
dat eruitziet.
Helaas zit een vakantie naar Griekenland er vanwege corona (nog) niet in maar we 
blijven dromen van dat prachtige uitzicht over zee vanaf het balkon van ons apparte-
ment. Een glaasje wijn, een boek en het uitzicht! Wat wil je nog meer. 

Wie heb ik het meest lief? Natuurlijk heb ik het 
dan over Gert, m’n twee jongens met hun part-
ners, m’n familie en onze vrienden. Maar sinds 
kort is er een hele grote liefde bijgekomen. In 
november vorig jaar is onze kleindochter Nova 
geboren. Alle clichés kloppen; ze is het mooiste 
en liefste meisje van allemaal! Elke vrijdag passen 
we op en als ze me ziet en ze me haar liefste glim-
lach schenkt, smelt ik. 

Er wordt veel geschreven in de media over Co-
rona, wat het met ons doet, wat we allemaal niet 
meer kunnen, wanneer we nu eindelijk de vac-
cinaties krijgen. Iedereen vindt er wat van. Ik ook, 
ik verlang weer naar ‘wat normaler’. Ik verlang ernaar m’n kinderen weer te kunnen 
knuffelen, m’n vrienden en familie te omhelzen, weer een kopje koffie op het terras te 
kunnen drinken. Maar ik besef ook hoe bevoorrecht ik ben. Corona is tot nu toe onze 
deur voorbijgegaan, er zijn geen kleine kinderen meer die thuis onderwijs moeten 
krijgen terwijl het werk roept. Ik kan me aanpassen aan de maatregelen zonder dat het 
veel moeite kost. Daarnaast geniet ik ook van de rust die dit alles met zich meebrengt 
en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan. Iets om dankbaar voor te zijn. Ik hoop dat 
ik, ook in het ‘nieuwe normaal’ iets van deze dankbaarheid mag blijven vasthouden. 
Dat is me allemaal ‘het liefste’. 
Ik geef de pen door aan Aleid Simons

Anita Kooiman – van der Houven


